
 

 
 

ZONDAG 3 mei 2026 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Alex van Heusden 
organist/pianist:  Ina Terpstra 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie, Noodhulp - Myanmar.  
Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn 
miljoenen mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar 
buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot net over de grens 
verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een 
kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan 
mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken hulp 
geboden bij bevallingen, medische zorg, fysiotherapie en 
gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiënten. Mensen 
worden geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om 
opgepakt te worden. Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op 
een landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. Kinderen zonder 
registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want 
daarmee krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg. Met de 
opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Myanmar 
en andere noodhulp-projecten. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
o Dhr. Henk de Waal wordt  a.s. woensdag 6 mei in Den Helder 

geopereerd. Hij krijgt een nieuwe heup. We wensen hem sterkte en 
hopen dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen. 



 

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  
Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of 
u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw 
wijkvoorganger of wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt 
u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een 
mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl   
 
I.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen 
niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.  
Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten 
aan de scriba of het Kerkelijk Bureau. Zie de gele adressenlijst.  

 
VOLGENDE WEEK ANKERDIENST OP “DE KOLIBRIE” 
Volgende week is er geen dienst in de Ontmoetingskerk, maar op 
kampeerterrein “De Kolibrie” in Warmenhuizen.  
U bent van harte welkom om langs te komen en deel te nemen aan deze 
dienst en daarna een kop koffie/thee mee te drinken en/of een dag(deel) 
mee te doen aan de activiteiten. 

 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk 

of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

➢ Als u/je wilt deelnemen aan de groepsapp in Signal dan 
kunt u/je contact opnemen met de coördinator van de taakgroep 
Communicatie. Zie de gele adressenlijst.  

 

 

 

mailto:drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn


 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 

AGENDA 
Samen ontbijten op Hemelvaartsdag - 14 mei 
Wilt u na het kampeerweekend het campinggevoel nog even vasthouden of 
juist graag (opnieuw) oproepen, dan nodig ik u graag uit om met elkaar te 
ontbijten op Hemelvaartsdag om 09.00 uur in de Ontmoetingskerk. We 
delen met elkaar wat iedereen meebrengt. Ook als u zelf niet in de 
gelegenheid bent om iets lekkers mee te nemen bent u van harte welkom.  
Mochten er mensen zijn die het ook leuk vinden om voor het ontbijt (07.30 
uur) mee te gaan dauwtrappen (fietsen of wandelen), meld je dan vooral 
aan bij Pastor Anouk: anoukhelmich@gmail.com of 0622502674 
 
Van harte welkom! 
Anouk Helmich 
 
 

Vrijwilligersmarkt 
31 mei willen we na de Ankerdienst met het thema ‘Je bent nodig’ tijdens 
het koffiedrinken in de Brink een vrijwilligersmarkt organiseren. 
Is jouw groep binnen onze gemeente op zoek naar nieuwe mensen, kom 
dan jouw groep promoten zodat anderen kunnen zien wat het inhoudt en 
hopelijk enthousiast worden om jouw groep te komen versterken. 
Laat het even weten als je voor jouw groep een tafel wilt, dan maken we er 
een mooie markt van. 
 
Groetjes namens de Ankerdienstcommissie, 
Marcel en Debora 
marcel.debora.molenaar@gmail.com  
0618942824 of 0614953089. 
 
 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
mailto:anoukhelmich@gmail.com
mailto:marcel.debora.molenaar@gmail.com


 

In Nederland zijn er door het hele jaar 
heen herdenkingen van verschillende 
groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens 
de Nationale Herdenking op 4 mei 
herdenken we alle slachtoffers samen. 
Op 5 mei vieren we de bevrijding van 
Nederland in 1945 en dat we 
sindsdien in vrijheid leven. Ook staan 
we die dag stil bij de waarde van 
vrijheid, democratie en    

                                                                   mensenrechten. 
 
 

4 mei – Dodenherdenking Heerhugowaard (De Dreef) 
Deze start om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168, 
Heerhugowaard (dus niet bij het gemeentehuis zoals voorgaande jaren).  
Daarna een stille tocht naar het oorlogsmonument op De Dreef voor de 
plechtigheid. 
 

 
 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit 
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te 
gaan zitten. 

  


